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Dierbaar aandenken aan

Hans ROMBOUTS

Geboren te Vilvoorde op g april 1977 en
overleden te Jette op 21 november 2013.

Jacques en Jenny(t) Rombouts-Speltincx,
Bart en Nathalie Rombouts-Dieltjens,
Brent, Fien en Nel,

Lana Knop en Madow,

Jeanne Cok,

danken u voor uw steun en medeleven.

Liefste peter,

ik weet niet waar ik moet beginnen, om te zeggen
dat jij de beste peter van de wereld was.

Altijd kregen mijn 2 zussen en ik cadeautjes ook al
was het onze verjaardag niet of was er niets anders
te vieren...

Jouw kast lag nu al vol voor de komende feestdagen.
Samen gingen we naar Walibi, dat was reuzeleuk...
Met jou erbij kon ik me niet vervelen.

Jij wist altijd iets grappigs te zeggen of te doen.

Jij had nog zoveel plannen voor uitstapjes die wij
samen konden beleven.

Jij was lief, grappig, geduldig, ...

Jij was nog zoveel meer...

Ik ben blij dat ik nog zoveel leuke herinneringen aan
Jou heb.

Jij zult altijd mijn liefste peter blijven.

Brent



